
Ik ben Effi Hamers, getrouwd met Wesley en samen hebben we twee dochters, Liv en Cato. We wonen met veel 
plezier in het mooie Langenboom. Het organiseren van leuke en onvergetelijke activiteiten voor kinderen geeft 
mij veel voldoening. Het is een mooie kans om bij te dragen aan het geluk en de ontwikkeling van ieder kind.  
 
Mijn naam is Hilke Verstraten, ik ben getrouwd met Erwin en trotse moeder van Jorn & Tren. Ik vind 
het erg leuk om ook via de oudervereniging betrokken te zijn bij school en te mogen meedenken en 

helpen in de organisatie en uitvoering van verschillende leuke activiteiten. Met als doel: Plezier voor alle 
kinderen. 

 
Ik ben Chien Engel, trotse moeder van Rever, Elina en Sterre. Samen met mijn man John en mijn ouders ben ik 
10  jaar geleden in Langenboom komen wonen. Voor 24 uur werk als sociaal werker in Herpen en Ravenstein. 
Ik vind het leuk om samen met ouders een steentje bij te dragen aan de school, in de oudervereniging fungeer 
ik als penningmeester. 

 
Ik ben Kaylee. Samen met Bram en onze zoons Bowie en Charlie woon ik in Langenboom. Ik vind het belangrijk 

dat de kinderen een geweldige tijd op school hebben, vol plezier en mooie herinneringen. Daar draag ik graag 
mijn steentje aan bij! 

 

Mijn naam is Irma Selten. Jaap en ik zijn de ouders van Joes, Nanne en Wiep. Het is leuk en geeft 
voldoening om de school te ondersteunen met het organiseren van verschillende activiteiten. De blije 
gezichten van de kinderen bij de activiteiten is waar we het voor het doen! 

 
Ik ben Kim Hendriks en ik woon samen met mijn vriend Mark en onze dochters Vive en Lea. Ik woon al mijn hele 
leven in Langenboom en ik heb zelf dus ook op ’t Stekske gezeten. Ik heb hier een hele fijne tijd gehad en ik heb 

daar veel mooie herinneringen aan. Dit gun ik alle kinderen van school en ik vind het daarom heel erg leuk dat 
ik nu zelf middels de oudervereniging kan bijdragen aan het organiseren van activiteiten om ook hun 

schooljaren extra leuk te maken. 
 
Ik ben Femke van Oppenraaij en woon samen met Wouter van Erp en onze 3 kids in Langenboom. Ik ben bij de 
oudervereniging omdat ik het belangrijk vind dat we leuke activiteiten voor de kinderen organiseren en ik mijn 
steentje daaraan kan bijdragen.  
 

Ik ben Marijn, de vrouw van Woud en moeder van Hugo en Ferre. Samen wonen wij met veel plezier in 
Langenboom. De kracht van dit fantastische dorp zit hem in het feit dat wij als inwoners bijdragen aan ons 

eigen woongenot. Ik vind het belangrijk dat onze kinderen een fantastische schooltijd hebben en daar draag ik 
graag mijn steentje aan bij. Leuke activiteiten op school organiseren die een lach op elk gezicht toveren, dat is 

toch fantastisch! 
 

Mijn naam is Mitchell Perdon, Papa van Milla en Pelle en samen met mijn vrouw Percilla woon ik in 
Langenboom. Toen Milla op school ging leek het mij leuk om wat te doen voor de ouderenvereniging. Sinds kort 
ben ik hierbij betrokken. Het doet mij goed om leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen en hun blije 
gezichten te zien en een bijdrage te leveren aan een leuke schooltijd. 

 
Ik ben Linda, samen met Jan, de trotse ouders van Syb en Kai. Onze jongens zitten inmiddels allebei op ’t 

Stekske. Sinds dat Syb op school zit, ben ik aangesloten bij de oudervereniging. Mama, maar ook zéker de 
jongens, vinden het erg leuk dat ik mee help om diverse activiteiten te organiseren op school. Ik voel mezelf 

hierdoor betrokken tot school en alle schoolgaande kinderen. Daarnaast is het natuurlijk geweldig om de blije 
gezichten te zien van leerlingen en leerkrachten. Een bijdrage leveren aan een fijne schooltijd, daar doen we 

het voor! 
 
Ik ben Melissa de Jong, getrouwd met Hans en trotse mama van twee jongens: Stan en Noud. Ik vind het 
belangrijk en leuk betrokken te zijn bij wat er op school gebeurd. Meehelpen met activiteiten, meedenken over 
leuke ideeën en zo een steentje bijdragen aan een fijne schooltijd voor alle kinderen. Daar doe ik het graag 
voor!  

 
Mijn naam is Tamara Thijssen-Verstraten, moeder van Joes, Lenne en Feijs. Samen met mijn man Frank 

wonen we in Langenboom. Onze oudste twee kinderen zitten inmiddels op 't Stekske. Zelf heb ik hier ook op 
school gezeten, waardoor ik het extra leuk vind om actief betrokken te zijn bij het organiseren van activiteiten 

voor de leerlingen en te helpen om ook hen een onvergetelijke schooltijd te laten beleven. 
 

 
 


